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Buitenleven Kamperen is niet zomaar een camping. Voorheen 
was hier de groentekwekerij van Opa Leo. Hier werden to-
maten, komkommers, bloemkool, bonen en rabarber geteeld. 
Nu kun je hier kamperen op historische grond. Alle leden van 
het gezin Van Schaik-Van Zijtveld zijn betrokken. Ook al zo 
bijzonder.

Buitenleven Kamperen bevindt zich aan de Uitweg, helemaal 
aan de rand van Vinkeveen. Voorheen was dit gebied gericht op 
tuinbouw. Waar nu ruimte is voor 40 kampeerplekken, werden 
voorheen bloemkool, bonen, rabarber en witlof geteeld. Als 
knipoog naar het verleden hangen er oude foto’s en staat her 
en der nog wat oud gereedschap en materieel opgesteld. Eén 
van de originele kassen werd hergebruikt: de Kas van Opa 
Leo. Hier vinden gasten de receptie en een knusse, overdekte 
binnenruimte voor als het wat minder goed weer is… 

“Als gezin hadden wij al lange tijd de droom om iets met het 
land te doen”, vertelt Linda. “Wij willen deze plek graag delen 
met mensen die - net als wij - houden van de natuur en de 
omgeving kunnen waarderen. Daarom hebben we bewust 
gekozen om ons aan te sluiten bij Natuurkampeerterreinen. 
Onze gasten moeten lid zijn (of worden) van deze organisatie. 
Zo blijven we echt een plek voor rustzoekers en natuurlief
hebbers.”

Al vanaf het moment dat Buitenleven Kamperen haar deuren 
opende, is het een groots succes. De campinggasten komen 
overal vandaan: uit het buitenland, uit andere provincies, maar 
soms ook gewoon van heel dichtbij. “Zo ontvangen wij ook 
veel gasten vanuit Amsterdam of Utrecht”, vult Robert aan. 
“Zij willen lekker even weg uit de stad en genieten van een 
accommodatie in het groen. Hoe leuk is het dat wij deze plek 
kunnen bieden?!”

VAREN!
De waterrijke omgeving van de camping leent zich uitstekend 
voor een tochtje met een kano, sup of bootje. “Dat hebben wij 
hier allemaal te huur”, neemt Linda weer het woord. “Eén van 
de allermooiste routes die je kunt maken met de kano of sup 
is de Bijleveldroute. Die start gewoon hiervandaan. Natuurlijk 
kun je met een bootje naar de Vinkeveense Plassen varen. Ook 
dat is prachtig.”

Voor wie liever een dagtochtje wil maken hebben Robert en 
Linda wat andere tips. “Fiets langs de kronkelende rivier de 
Vecht, bezoek kasteel Haarzuilens of pak de fiets richting 
Nieuwkoop en de Nieuwkoopse Plassen”, zegt Linda. “En heb 
je kinderen? Ga dan naar zandeiland 1 of 4. Smeer een stapel 
boterhammen, pak een kleedje in en ga daar lekker picknicken. 
Zoek je meer rust? Ga dan naar Botshol en wandel het rondje 
Waverhoek. Ik kom er zelf ook heel graag. Het is daar alle 
seizoenen prachtig. Ja, vanuit onze camping kun je echt alle 
kanten uit.”
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“	Met onze camping willen we anderen laten genieten van 	
	 deze mooie plek in de natuur”
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“	VANUIT ONZE CAMPING 

	 KUN JE ECHT 

	 ALLE KANTEN UIT.”

	LINDA VAN ZIJTVELD

in gesprek


